De vragen leven. Rainer Maria Rilke

Heb geduld met wat onopgelost in uw hart woont
en probeer de vragen zelf lief te hebben
zoek niet te krampachtig naar antwoorden,
zij worden u wellicht niet gegeven

omdat u niet in staat zou zijn ze te leven
en waar het om gaat is alles te leven.

leef de vragen nu

misschien dat u op een dag in de toekomst,
langzamerhand, zonder het zelf te merken
uw weg naar de antwoorden leeft.

‘Mensen roddelen over mekaar, lippen met ‘n rits ontstemt,
da’s waar!’

Winterviool
Ik verstar
Tulp ons!

In hoop verliest angst zijn kracht
en kunnen zaadjes kiemen

Uit eten, terrasjes, theater en meer...
nog even geduld en dan mogen we weer!

Zullen we de lente vieren?
Ga ik mijn balkon versieren!

Ik leef zei ik, ik leef,

en ik hoorde dat ik het zei

maar plotseling dacht ik néé,

niet ik leef maar er leeft iets in mij,
JIJ!



Corona?
Liever Jenever.

Afgetekend , opbrekend , roldoorbrekend, hartbrekend
Vrijdagmiddag vijf uur je weet wat dat betekent......

De stilte om mij heen
Het vuur in mijn hart
Ik ben niet alleen
leder deelt mijn smart.

In een tijd van zorgen
Rieik elkaar de hand
Voor de dag van morgen
In het ganse land

Samen gaan we het flikken
Schouder aan schouder, zij aan zij
We laten niemand stikken

Pas dan gaat het voorbij

Schiedammers zullen beamen, Schiedam dat zijn wij
samen !

Jij bent met afstand
De liefste die ik ken

“Waar zal je nu zijn, hier heel dichtbij of in het verre
Bij de zon, de maan, ik denk tussen de sterren
Alles blijft in het ongewisse
Maar een ding weet ik zeker
Ik zal je altijd blijven missen”

Help elkaar door afstand te nemen , 00k buiten,
De lucht is blauw,het gras is groen ,de vogels fluiten



Ik heb er zin in.

Met de rol in de kraag

de pof in de mouw

de plooi in de rok

nieuwe dag: ik kom eraan!

Adem In, tel tot 4,
Adem Uit, tel tot 4!

De elleboog was nog nooit zo beschaafd, onderschat,
beschadigd, geschaafd, zeg hallo, wees gegroet.

Nu doodgewoon, gewoon goed, maar nog steeds zo
pijnlijk als ik onverwachts mijn elleboog stoot.

Gevangen door angst, bevrijd door opsluiting.
Opgesloten, gevangen, bevrijd van angst.

Observatie vanuit mijn achtertuin
Een symfonie van schuurmachines,
Schalt over de Jeneverstad.
Boormachines! Boormachines!
Voortvarend en massaal gevat.

En daarnaast horen wij ook nog,
Zaagmachines in een koor.

Schiedam zit heus niet bij de pakken neer,
Schiedam klust zich de crisis door.

Soms zijn er van die dagen,
Dat je om niks anders durft te vragen

Oortjes in de oren,
Nergens voor te storen

Als je denkt dat dit het was,
Tot morgen dan!

Denk je dat dit saai is?
Omdat er geen lawaai is?



Bij twijfel, niet doen dus!

Jij, ik en de poes!
Verder niemand?

Van al die gekkigheid,
Raak ik de weg volledig kwijt

Soms zit je in je bubbel,
Soms zit je in je bad!

Deze rare dagen, heb ik zo’n zin om me te misdragen!

Niemand is beter in mijzelf zijn dan ik

Het Raam

Tijd verstrijkt

In deze fles voelen wij ons veilig

Tevreden in gedachten bijeen

De ruimte gevuld met reuk van oud Schiedam
Vallend zand

Door het raam van het etiket zien wij de stilte
Strijd duurt voort

Tijd verstrijkt

-Ode aan de stilte-

De klanken van een viool zonder snaren
Tromgeroffel op een zijderups

Fluiten zonder lucht

Ik dans op deze muziek, zonder te bewegen
Gedachten op de viucht

Doof zijn zij, die het niet willen horen

Sst stilte.

De kras van een kind is zijn eigen taal,
Als u dat goed vindt snapt u hun verhaal.



Altijd donker

Ik loop naar het raam

Kijk naar buiten

Er rent een man voorbij

Met op de plaats van zijn hoofd een plant
De straat scheurt open

Er komt een hand met arm omhoog

In de hand een kaal penseel

De arm zit vast op een tafelblad

Onder de tafelpoten rolschaatsen

Het geheel rijd richting Delft

Waar Vermeer ooit verf heeft gepositioneerd
Op vlakke dragers

In herkenbare vormen en afbeeldingen

Het Meisje met de parel, blijkt een schakering van pigmenten
Alleen leesbaar met licht

Zonder geluid

Dus niet geschikt voor blinden

Viinder

Op de grens van donker en licht

Waar de dag wordt geboren en leven ontwaakt
Zal de zon de vlindervleugels drogen

Voor een leven van één dag

Leef de dag

Leef je leven

Het is triest om samen met het licht te sterven
O, vlinder van de dag

Muziek

Klanken verraden de stemming.
Mooi is het lied.

Ik hou ervan.

Al zie je het niet.

Zie het hoge gras, te lang niet gemaaid, zoals ook mijn haren.

Soms is één woord al een gedicht,
mozaiekportiek bijvoorbeeld.



De Klok Gaat Vooruit
De klok gaat vooruit

In het begin langzaam
Maar dan steeds sneller
Uren dagen maanden schieten voorbij
De klok gaat vooruit
Jaren worden weken
Weken worden dagen
Dagen worden uren

De klok gaat vooruit
Stil de tijd

Als de zon de ochtend raakt
Is het waar ons hart ontwaakt
Geboorte van de dag

Is het sterven van de nacht

Oneindig

Daar waar geboorte sterft,
in een hel rood licht.
Worden de vogels paarden.
Die galopperen tussen,

zee en maan.

Dicht onbegrensd
twee regels

Onverwacht gepromoveerd
Verbaasd

Ik wil onthouden
wat ik je niet wil onthouden

Ik stak mijn verkeerde been uit bed
ging erop staan, en moest lachen



Jenever
met echte stukjes neef

Historische binnenvaartschepen
Buiten te bewonderen

Dag Marc, Marc-ie-marc, Maximarc-mijn,
groet jij maar vroeg en fijn

Als een werktuig keken ze naar boven,
Niets aan de tak, hier konden ze vozen.

Molens malen
Gedachten

Je zus was er, Is
je neef er?

Sloot gracht haven
Mooi hoog draven

Menigmaal was de stoep nat. Och hij wist niet
beter dan dat erop was geschijt

“De stoep is weer nat.” Och, hij wilde

Dat er 's nachts op die stoep was gevrijd.

Droom, dagdroom, deeldroom
Doedroomdeel

Hoog, S’dammer kijk omhoog S’”dammer
want daar is zoveel te zien



Zwaai ook eens
naar een andere hond

Sommige molens draaien voor niets
Vele malen

Nou Schiedam
Wat vind je er zelf van?

“Waarom twee regels?”
Ook dat is Schiedam.

S’dam
laat ik beginnen met een compliment

Niets is
ondenkbaar

Pats
Blij met een dooie mug

En wat
zou je tegen je beste vriend zeggen?

Lopend over hoofden
zie ik Schiedammers het verleden in gaan



